
 

 

Isaac SWEERS (1622-1673) 
 

Hij kwam niet voort uit een geslacht van zeevaarders, maar 
uit een regentenfamilie.  
 
In 1641, negentien jaar oud, vertrok hij naar Brazilië waar hij 
werkzaam was als klerk en notaris. Daar raakte hij in 
Portugese gevangenschap en werd naar Lissabon 
overgebracht, waar hij wist te ontsnappen en Nederland 
weer wist te bereiken.  
 
Later voer hij hij als koopvaarder tot hij in 1649 in dienst trad 
van de Staatse Marine.  
 
In 1651 voer hij naar de Middellandse Zee en werd hij 
luitenant. Hij tekende er namens de Staten, op 9 februari 
1651, de vredesartikelen met Salee. 

 
In 1652 werd hij kapitein en in 1665 Schout-bij-Nacht. Het volgende jaar na de Vierdaagse 
Zeeslag, werd hij benoemd tot vice-admiraal en als zodanig nam hij deel aan de Tocht naar 
Chatham in 1667. In de 3e Engelse Oorlog onderscheidde hij zich in de Slag bij Solebay 
(1672) en in de slagen bij Schooneveld en Kijkduin (1673) waarin hij sneuvelde. 
 
 

 



 

 

 
 
Vredesartikelen Salee. 
(Originelen familiearchief overgedragen aan Nationaal Archief in 2012) 


